
En lopend 
door de stad 
word ik het kind 
dat hier 
zijn weg van eertijds 
wedervindt, 
maar nooit, 
van toen, 
de zomermiddaguren 
met kopstootjes 
van tóch 
dezelfde wind. 
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